Vali  İ.  Halil  Çomevktekirv 
Boraboy’da  incelemelerde  bulundu 


Vali  I.  Halil  Çomaktekin  Boraboy  Gölü  Milli  Parkında  incelemelerde  bulundu. 

Çomaktekin'e  incelemelerinde  Taşova 


Kaymakamı  Kudret 
Kurnaz,  İl  Özel  İdaresi 
Genel  Sekreteri  A.  Faruk  Aykutlu  ve  DSİ  73. 
Şube  Müdürü  Turgut 
Yorulmaz  eşlik  etti. 


Program  kapsamında  Milli  Parkta 
yapılan  çalışmaları  inceleyen  ve  yetkililer¬ 
den  bilgiler  alan  Vali 
Çomaktekin  inceleme¬ 


lerinin  ardından  yaptığı  açıklamada,  Boraboy  Gölünün;  korunması  gerekli  biyolojik 
çeşitliliğe,  endemik  ve 
nesli  tehlike  altındaki 
türlere,  doğal  ormanlara  uygun  yaşam  ortamlarına,  göl  ekosistemine  ve  eşsiz  bir 
peyzaja  sahip  olması 
nedeniyle  2013  yılında 
Orman  ve  Su  İşleri  Bakanlığınca  Boraboy 
Gölü  Tabiat  Parkı  olarak  ilan  edildiğini  ifade 
ederek,  bu  eşsiz  güzelliğin  korunması  ve  halkımızın  hizmetine  sunulması  için  ilgili  kurumlarca  bir  çok  çalış¬ 


ma  yapıldığını  belirtti. 
Tabiat  Parkının  koruma-kullanma  dengesi  içinde  sürdürülebilir 
kullanılabilmesi  amacıyla  gerekli  olan  Gelişme  Planının  da  hazırlandığını  vurgulayan 
Çomaktekin,  kurumsal 
kimliğe  uygun  olarak 
giriş  kontrol  ünitesi  ve 
turnikesi,  bilgilendirme,  yönlendirme,  uyarı,  giriş  tabelaları  ve 
yürüyüş  parkuruna 
korkuluk  zinciri  yapımı,  sahaya  metal  çöp 
konteynırı,  park  bahçe 
çöp  kovası  alımı  ihalelerinin  de  tamamlandığını  söyledi. 


Verilen  bilgilere 
göre  ayrıca  Tabiat  Parkına  97  adet  piknik 
masası  ve  10  adet  ahşap  evde  yaptırılmış  olup,  yapılan  tüm  bu  ça¬ 


lışmalardan  halkımızın 
en  iyi  şekilde  istifade 
edebilmesi  için,  kurumlarca  gerekli  koordinasyon  sağlanmaktadır. 


Kurucu  ve  İıni ivaz  Sahihi 
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Kaymakam  Kudret  Kurnaz  ve  Genel 
Sekreter  Aykutlu  yol  çalışmalarını  inceledi 


Taşova  Kaymakamlığı,  ilçedeki  şehit 
aileTaşova  Kaymakamı 
Kudret  Kurnaz,  ilçemize  bağlı  Destek- 
Şeyhli  grup  yolu  yapım 
çalışmalarını  yerinde 
inceledi. 

İl  Özel  İdare  Ge¬ 


nel  Sekreteri  A.  Faruk 
Aykutlu  ile  birlikte  yol 
yapım  çalışmalarını  inceleyen  ve  Amasya  İl 
Özel  İdaresi  Yol  Şube 
Müdürü  Ali  Özel  ile  Taşova  Kaymakamlığı 
Köylere  Hizmet  Götürme  Birliği  Müdürü 


Bünyamin  Şahin’den 
yol  yapım  çalışmaları 
hakkında  bilgiler  alan 
Kaymakam  Kurnaz 
”2015  yılında  Amasya 
İl  Özel  İdaresince  proje  kapsamına  alınan 
ve  2015  yılı  Haziran  ayında  yapımına  başlanan  ilçemiz  Destek- 
Şeyhli  grup  yolunun  figüre  serme  işlemi  bitme  aşamasına  gelmiştir. 

Devlet  olarak  ilçemizin  en  uzak  köyüne  dahi  rahatlıkla  ulaşılabilmesi  ve  köydeki  vatandaşlarımızın 
ise  ilçemizin  tüm  imkânlarından  yararlana¬ 


bilmesi  için  mevcut  olan  yolun  daha  kullanılabilir  hale  getirilmesi  amacıyla  çalışmalarımız  imkanlar  dahilinde  devam  etmektedir. 

Bu  amaç  doğrultusunda  yapımı  süren 
grup  yolu;  Şeyhli,  Alçakbel,  Kavaloluğu  ve 
Korubaşı  köylerimizi 
Destek  köyü  üzerinden 
Taşova  ilçemize  bağlayan,  son  derece  önemli  ve  aktif  bir  güzergâhtır.  Bu  gibi  yollarımızın  en  iyi  hale  getirilmesi  için  çalışma  ve 
hizmetlerimiz  devam 
edecektir”  dedi. 


BİZE  GÖRE 


Ramazan’ı 
Uğurlarken  | 

Aaci  Ko+ujga, 


Uzun  yaz  oruçlarının  tutulduğu  ramazanlar 
arkalarında  yaşanmış  tatlı  hikayeler  de 
bırakmıştır.  Anlatanlardan  dinledik,  onların 
yalancısıyız; 

Eskiler  vesayit  derdi  şimdinin  yolcu  taşıyan 
araçlarına.  İşte  o  vesayitin  kıt  zamanlarında 
yine  günümüz  gibi  uzun  yaz  oruçlarının 
tutulduğu  bir  günde  Dereli  köyümüzden  bir 
vatandaşımız  yaya  olarak  Taşova'ya  gelir. 

evin  eksiğini  gediğini  taşıyabilecek  bir 
ağırlıkta  gördükten  sonra  öğle  sonu  köye 
dönerken  sıcağın  da  etkisi  ile  yolun  üzerindeki 
bir  çeşmede  elini  yüzünü  yıkar.  Biraz  yürür 
tekrar  geri  döner  eline  yüzüne  su  çalar  ama 
susuzluktan  kıvranmaktadır,  başını  kaldırır, 
başlar  söylenmeye: 

-Orağın  varsa  biçiyim,  harmanın  varsa 
sürüyüm.  Benim  orucuma  ihtiyacın  olmadığını 
biliyom.  Ramazan  bi  dahaki  seneye  gine  gelir 
emme  Derelili  Mehmet  kulun  giderse  bi  daha 
geri  gelmez  deyip  ağzını  gürül  gürül  akan  çeşme 
oluğuna  dayar. 


(Devamı  sayla  3'de) 


Çaydibi  18  Temmuzda 
şenleniyor 


1990'h  yıllarda 
şenliklerin  adı  bile 
geçmezken  İstanbul- 
da  yaptığı  keşkek  günleri  ile  adından  söz  ettiren  Çaydibi  köyümüz, 
17-18  Temmuz  tarihlerinde  Çaydibi  köyünde  şenlik  yapacak. 

Bayramın  1.  günü 
olan  17  Temmuz  cuma 
günü  köy  meydanında 
eğlenecek  olan  Çaydi- 


bililer  18  Temmuz 
2015  Cumartesi  günü 
İstanbul'da  faaliyet 
gösteren  Çaydibi  Derneği'nin  organizasyonu  ve  köy  muhtarlığının  katkılarıyla  Kırkharman  yolu  mezarlık 
önü  mevkii'nde  bir  araya  gelecekler. 

Şenlikte  Melek 
Tuncer  ve  Yunus  Çimiç 
sahne  alacaklar. 


Öğrenci  Yurt  meselesi 


çozuluyor 


İlçemiz  iş  adamlarından  Torunlar  Grup 
sahibi  Bedir  Torun, 
350  kişilik  Kız-erkek 
öğrenci  yurdu  yapıyor. 

İlçemizde  Yüksek 
okulun  açılması  ile  öğrenciler  için  yurt  sorunu  had  safhaya  geldi.  Sağlık  Meslek  Lisesi,  Anadolu  Lisesi,  İmam  Hatip  liselerinde 
öğrenim  gören  kız  ve 
erkek  öğrenciler  için 
kalacak  yer  sorun  olmaya  başlamıştı.  İlçemizde  açılan  Yüksek 
okul,  yurt  sorunu  sebebi  ile  2015 -2016  yılı 
için  yeni  bölümler  açamadı.  Gerek  yeni  gelecek  öğrenciler,  gerekse  mevcut  öğrenciler  Erbaa  ve  Amasya'ya  gidiyorlardı.  İşte 
tam  bu  noktada  İş  Adamı  Bedir  Torun  ve  oğulları  yurt  için  yatırım 
yapma  kararı  alarak 
sorunu  çözdüler. 

Öğrenci  yurdu  olarak  yapılan  ve  Sağlık 
meslek  lisesine  dönüştürülen  ve  şimdi  boş  olan  4  katlı  binada  tadilat  yaparak  300  kişilik  Erkek  öğrenci  yur¬ 


dunun  2015-2016  Eğitim  öğretim  yılına  hazır 
hale  geleceğini  söyleyen  Bedir  Torun;  "İlçemizde  öğrencilerin  kalacağı  bir  yurdun  yokluğu  büyük  bir  sorundu.  Yeni  açılan  Yüksek 
okulumuzu  öğrencilerin  tercih  etmesi  için 
kalacak  bir  yerin  olması  gerekiyor.  Yetkililerinde  teşviki  üzerine  oğullarımla  bu  kararı  aldık.  Yapılacak  her  iki 
binada  öğrenci  odaları 
T  şer  kişilik  tuvalet  ve 
banyolu  olacak.  Hayırlı 
olsun  "  dedi .  Yapılacak 
olan  Kız  ve  erkek  öğrenci  yurtlarında,  yemekhane,  kafeterya, 
etüt  odaları,  bulunacak.  Çalışmaları  biz¬ 


zat  takip  eden  Ömer 
Torun,  Yüklenici  firma 
Yılmaz  İnşaatın,  tüm 
ekipleri  ile  çalışmalara 
başladığını  dile  getirdi. 

Kız  öğrenciler  için 
Belediye  ile  eski  belediye  binasına  ek  olan 
Sümerbank,  SGK  kurumunun  olduğu  binanın  yurt  yapılması  için  yapılan  ihaleyi  Torunlar  Grup  aldı.  Kız  ve 
Erkek  Öğrenci  yurtlarının  yapımını  ise  yüklenici  firma  Yılmaz  İnşaat  aldı.  Yüklenici  firma  sahibi  Mürsel  Yılmaz  ”Her  iki  öğrenci 
yurdunu  2015-2016 
eğitim  öğretim  yılına 
yetiştirmek  için  gecemizi  gündüzümüze  katarak  çalışacağız  ”  dedi 


Ziraat  Odası  hububat 
selektör  hizmetine  başladı 


Ziraat  Odası  Başkanı  Haşan  Dikmen  , 
"Çiftçilerin  önemli  geçim  kaynağının  hububat  tarımı  olduğunu"  söyledi.  Hububat 
yetiştiricilerinin  istenilen  düzeyde  verim  alamadıklarını  vurgu¬ 


layan  Dikmen,  bunun 
en  önemli  nedenlerin¬ 
den  birinin  kaliteli  ve 
temiz  tohumluk  kullanımının  yeterli  düzeyde  olmadığını  belirtti.  Odamıza  ait  tohumluk  buğday  selektörünü  çiftçinin  hiz¬ 


metine  sunduklarını 
belirten  Ziraat  Odası 
Başkanı  Haşan  Dikmen;  "Tesisimiz  çiftçilerimizin  en  az  iş  gücü 
ile  tohumluklarını  eleyebilmeleri  için  gereken  her  türlü  teknoloji 

(Devamı  sayfa  5'de) 


Sayfa:  2 


TAŞOVA  HAVADİS 


14/07/2015 


Kaymakam  Kudret  Kurnaz  protokol 
ve  muhtarlarla  iftarda  bir  araya  geldi 


Taşova  Kaymakamı 
Kudret  Kurnaz,  Kurum  amirleri,  il  genel  meclis  üyeleri,  muhtarlar.  Birlik 
encümen  üyeleri  ile  öğretmen  evi  bahçesinde 
bir  araya  geldi. 

Kaymakam  Kurnaz; 
"Düzenlemiş  olduğumuz 
iftar  programına  geldiniz 
için  hepinize  teşekkür  ediyorum.  Burada  buluna 


herkesin  amacı  bu  güzel 
ilçeye  ve  ülkemize  hizmet 
etmektir.  Bizler  birlik  ve 
beraberlik  içerisinde  olduğumuz  takdirde  aşamayacağımız  sorun  yapamayacağımız  iş  kalmaz. 

Bu  vesile  ile  yaklaşmakta  olan  Kadir  gecesi  ve  Ramazan  bayramınızı  kutluyorum"  dedi. 


0 


ilçemiz  girişinde  trafik  kazası 


9  Temmuz  2015  Perşembe  günü  saat  22.00 
sularında  İlçemiz  girişinde  meydana  gelen  trafik  kazasında  bir  kişi  yaralandı. 

Erbaa  istikametin¬ 
den  Taşova  istikametine 
giden  Taner  Kaplan  (29) 
idaresindeki  27  Z  3132  plakalı  hafif  ticari  araç  aynı 
yöne  giden  Mehmet  Çi¬ 


men  (57)  idaresindeki  05 
EE  550  plakalı  otomobile 
ilçemiz  girişindeki  trafik 
işaretlerinin  olduğu  alanda  çarptı. 

Meydana  kaza  sonucu  otomobilde  yolcu  olarak  bulunan  Fadime  Çimen  (51)  yaralandı. 

Yaralı  Çimen  Taşova 
Devlet  hastanesinde  tedavi  altına  alındı. 


Ülkü  Ocakları  GO  Pctrol’dc 


Belediyeden  bin  kişilik  iftar 


Taşova  Belediyesi  Yeşilırmak  mahallesinde  bin  kişilik 
iftar  düzenledi. 

Yeşilırmak  mahalle  camisinin  bulunduğu  sokakta 
düzenlenen  iftar  programına 
AK  Parti  ilçe  Başkanı  Tekin  Sobacı,  Yeşilırmak  Mahallesi 
muhtarı  Gülnür  Kara,  Belediye 
Meclis  üyeleri  ve  mahalle  halkı 
katıldı. 

Belediyemiz  tarafından 
düzenlenen  Yeşilırmak  mahalle  iftar  programımıza  teşrif  ettiğiniz  için  hepinize  teşekkür 
ediyorum  diyen  Belediye  Baş¬ 


kanı  Oztürk;  "Belediyemizin 
mahallenizde  düzenlediği  iftar 
programında  sizlerle  aynı  sofrayı  paylaşıyor  olmaktan  büyük  mutluluk  duyuyorum.  Mahallenizde  sizinle  iftar  açmak 
istedik,  siz  de  bizi  geri  çevirmeyerek  sofralarımıza  renk 
kattınız. 

Önümüzdeki  hafta  idrak 
edeceğimiz  Kadir  gecesini  ve 
mübarek  Ramazan  bayramınızı  tebrik  ediyor  böyle  nice 
iftar  sofralarında  buluşmayı 
temenni  ediyorum  "dedi. 


VAKİT  YARIN 

DİYOR  Öi*nan 


iftar  yemeği  verdi 


Ülkü  Ocakları  Eğitim 
ve  Kültür  Vakfı  Taşova  İlçe  Başkanlığı  geleneksel 
iftar  yemeği  programı 
düzenledi. 

11  Temmuz  2015 
Cumartesi  günü  Taş  petrolde  düzenlenen  iftar  programına  MHP  Amasya  il 
Başkanı  Kadir  Kutay  Samsun,  Amasya  MHP  Milletvekili  adayı  MS  Grup  başkanı  Mehmet  Sarı, MHP 
İlçe  Başkanı  Aslan  Berber 


ve  partililer  katıldı. 

Taşova  Ülkü  Ocakları  Başkanı  Kürşat  Yolaçan  "Huzur,  "Barış  ve  sevgi  dolu  yeni  Ramazanlara 
kavuşmak  dileğiyle  tüm 
konuklarımıza  katılımlarından  dolayı  teşekkür 
ediyorum.  Bugün  buradaki  birlik  ve  beraberliğimizin  tüm  ülkemize  ve 
tüm  İslam  dünyasına  yansımasını  Cenab-ı  Allah'tan  diliyorum"  dedi. 


Belediye  Cumhuriyet  ve  Yemişen 
Mahallesinde  iftar  verdi 


Belediyenin  Mahalle 
İftarları  Devam  Ediyor 
Taşova  Belediyesinin  bu  Ramazanda  uy¬ 


gulamaya  koyduğu  7  mahallede  7  iftar  programlarının  6.sı  Cumhuriyet 
Mahallesi  Yeşilırmak 


İlkokulu  bahçesinde  11 
Temmuz  2015  Cumartesi 
günü  gerçekleştirildi. 

Belediye  Başkanı 


Bayram  Öztürk  "Belediyemiz  tarafından  düzenlenen  mahalle  iftarımıza  katıldığınız  için  hepinize  teşekkür  ediyorum.  Bizim  düşüncemiz 
ve  amacımız  hep  birlikte 
aynı  sofrada  hem  aşımızı 
hem  sevgimizi  paylaşmak.  Sizlerde  bizleri  kırmayıp  geldiniz.  Bizler  bu 
güzel  ilçede  yaşıyoruz  ve 
yaşamaya  devam  edeceğiz.  Cenab-ı  Allah  bu  güzel  ilçeden  sevgiyi  saygıyı 
eksik  etmesin.  Kadir  gecenizi  ve  Ramazan  bayramınızı  kutluyorum" 
dedi. 

Belediyenin  son  iftar 
yemeği  ise  13  Temmuz 
2015  Pazartesi  günü 
Atatürk  Ortaokulu  bahçesinde  Yemişen  Mahallesi  halkına  verilen  iftarla 
son  buldu 


Gönüllerin  dolduğu  anlar  vardır,  boşalmak  için  rüzgâr  beklendiğin  de 
hıçkırıkların  bitmek  tükenmek  bilmez  seslenişindeki  dayanılmazlar  hareket 
halindedir. 

Hak  helalliğinde  olmazsa  olmaz  yakarışların  avuçları  ıslatan  damlatan 
alınteri  kadar  tanıdıktır. 

Vakit  ne  yaparsa  yapsın,  saatler  nereden  yol  alırsa  alsın,  duygu  yoğunluğu 
yaşamanın  tatlı  titreşimine  teslimiyet  anı  herşeyin  donduğu  ve  durduğu 
anlardır. 

Savrula  savrula  geliyorum  diye  seslenmenin,  yoldaki  çukurlara, 
hendeklere,  akıntılara,  yokuşlara  bir  faydası  yoktur. 

Saçlarım,  paltom,  kaldırımlarla  ıslansın.  Duygular,  sevdalar,  acılar, 
öfkeler  ıslansın. 

Gönlüme  selam  doldursam,  selamsız  kelamsız  gündüzlerin,  bulutlara 
teslim  olduğu  anların  yağmur  damlalarına  kendini  bıraktığı  anlan,  buğday 
tanelerine,  toprak  olmanın  rahatlığı  ve  huzurundaki  bereketi,  bire  on  vermenin, 
huzuru  ve  mutluluğu  ile  haşatı  beklemeye  hazır  olmanın  haklı  gurunu  bilirim. 

Çamurlu  sokaklarda  hiçbir  şeye  aldırmadan  oynayan  çocuklann,  ıslanan 
saçları,  ayakları,  pantolon  paçalanna  takılmadan  gece  ve  gündüz  kendi  seyrinde 
oluşurken,  kendi  unutulmazımdaki  yıllarıma  tutuklanıyorum. 

Çocukluğum,  su  kadar  temiz  ve  duru,  gözyaşlarını  gibi  masum,  yağmurca 
bereket,  güneşin  ışınlarıyla  dost,  rüzgâr  esintisiyle  ılık  bir  akıntı,  büyümeye 
hazır  bir  meyva,  duaya  ulaşmaya  aday  vaktim. 

Galiba  yaşlanıyorum.  Kendimi  hatırladığım  andan  itibaren  bugüne 
uzanan  bir  tahlil,  bizim  sinema  şeridi  izlenişiyle  hayatımın  emannı  çektiğimde 
zorda  bırakıyor  beni. 

Vakit  yarın  diyor.  Vakit  gülümsüyor. 

Çınarlar  hayatımın  gönül  bahçesinde  dimdik  ayakta  duruyor. 

Bir  top  çiçek,  bir  demet  yasemen,  rüyaları  süsleyen  en  güzel  anları  verdi 
geceye.  Gece  yorulmadan,  kırmadan,  incitmeden  hilal  topladı  sabaha  kadar. 

Güneşin  uzanışını  gördüğü  an  gülümsedi.  Seven  ve  gören  kalp  ile  göz 
rahatlığıyla  derin  bir  nefes  alıp  sessizce  uzanıverdi. 

Eyvallah. 

Kalb  ile  gözü  bütünleştirmek  için  ilmek  ilmek  ördüğü,  desenlerin 
mutululuktan  dans  ettiği  bahar  akıntılarına  ulaşıyor  olmanın  ılık  esintisinde 
derin  bir  of  çekiyorum. 

Tabii,  ezelmi,  ebed  mi  arayışı  yakın  ve  sıcaktır. 

Tufan,  tusunami,  fırtına,  kafes  veya  dergâh  gündeme  geldiği  andan 
itibaren  durgun  vakitler  yol  üstüne  tezgâh  kuruyor. 

Kelimeleri  yorgun  cümlelerde  paragraf  içinde  yerim  neresidir  diye  arama 
tarama  yapmanın  vakte  ve  yarınlara  bir  faydası  yoktur. 

İnsanlığın,  huzuru,  mutluluğu,  can  emniyeti,  insanlık,  ilim  ve  hayatla  ilgili 
söz  ötesinde  yıldızlar  kadar  temiz  ve  parlak,  Türkçe  tadıyla  beslenmiş  şiir  dilinin 
en  üst  seviyede  okuyucuya  ulaşması  için  vicdanımızı  ve  millet  sevgimizi  hiç 
kimsenin  oluruna  ve  insiyatifıne  bırakmadık. 

Gönül  erlerini  yetiştiren,  kültür,  medeniyet  ve  edebiyat  alanında 
olgunlaştıran  ve  besleyen  merkezleri  bilmek  gerek. 

İman  ve  aşkın,  hayat  ve  ölümün  bütün  derinliklerinde  hayata  dair,  baki 
âleme  dair  ne  varsa  yalın  kat  bilinen  ve  bilinmeyenlerle  medeniyetin  mahsülü 
olmak  gerek. 

Sayısız  ve  bilinmez  şiirler  arasında  hafızamızda  kaç  mısranın  yüreğimizi 
yakışı  ve  teslim  alışı  vardır. 

Milli  ve  manevi  değerlerimizin  insanlık,  ilim  ve  hayat  birlikteliğinde  yıldız 
yıldız,  ay  ay  yeni  günü  ve  güneşi  bekleyen  vakte  eyvallah. 

"Türkçem  benim  ses  bayrağım."  *  Yüreğime  düşen  cem  redir,  "d  iyen  söz 
ustalannı  alkışlıyorum.  Sevgim,  aşkım  Türkçenin  anlamı  ve  güzelliğiyle  şiir 
dilindeki  eserleri  bizlerin  anlayışı  ve  yüreğine  miras  olarak  ulaşmıştır. 

Yorumlar,  duygular  nereye  kadar  ulaşıyorsa  ulaşsın,  bizim  kültürümüzün, 
edebiyatımızın,  dilimizin  dahası  yüreğimizin  çok  geniş  coğrafyada  gülümseyen 
görüntüsü,  yorumu  ve  görüşümüzü  ortaya  koyan,  köklü  ve  edebi  duygu  ve 
hoşgörü  damarlarımız  dünümüzü,  bugünümüzü  ve  yarınımızı  donanımlı 
kılmamızı  sağlayacaktır. 

Bütün  zamanları  kuşatan  kuşaklar,  yarınları  sağlıklı  ve  huzurlu  kılmak  için 
bugünden  hazır  olmalısınız. 

Not:  Mübarek  Ramazan  bayramının  hayırlara  vesile  olması  dileğiyle, 
okuyucularıma  saygı,  sevgi  ve  selamlarımı  sunuyorum... 


Genel  Kurul  ilanları: 
170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 
Tüzük  ilanı:  300  TL 
(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL 
Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL 
Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO 
Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 
2014  yılı  Kesitli  ilânların  tek  süfııııda  santimi 
9,63  Tl. 

Tapu  tesrii,  irra  ilanlarının  tek  sütunda  santimi 
_ 9.63  Tl _ 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN 
Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 
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Yeni  Taşova 
Matbaası 


Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Gönderilen  yazılar  yayınlansın  veya 
yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu 
yazarına  aittir. 
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Müftülük  İyilik  Sofrasında  buluşturdu 


Taşova  Müftülüğü  ilçe  protokolüne,  engelli 
derneği  üyelerine,  mahalle 
muhtarlarına  müftülük 
personeli  ve  vatandaşlar  i- 


çin  iftar  programı  düzenlendi. 

Müftülük  bahçesinde 
düzenlenen  programa 
Kaymakam  Kudret  Kur¬ 


naz,  Garnizon  komutanı 
Yüzbaşı  Alper  Soner  Serin, 
Belediye  Başkanı  Bayram 
Öztürk,  Cumhuriyet  Savcısı  Ziya  Burak  Gürgah, 
Hakim  Birkan  Yıldızhan, 
AK  Parti  İlçe  Başkanı  Tekin 
Sobacı,  il  Genel  Meclis  üyeleri,  kurum  müdürleri, 
kurum  personeli,  engelli 
derneği  üyeleri  ve  vatandaşlar  katıldı. 

Düzenlemiş  olduğumuz  iyilik  sofrasına  teşrif 
ettiğiniz  için  teşekkür  ediyorum  diyen  Taşova 
Müftüsü  Harun  Yılmaz  "Bu 
gün  dayanışma  kardeşlik 
günü.  Toplumumuzun  değişik  katmanlarından  a- 


miri  ve  memuru  ile  bir  araya  geldiği  kucaklaştığı 
soframızın  paylaşıldığı  bir 
gün  oldu. 

Bu  senenin  teması  ve 
konusu  "vakit  iyilik  vakti 
bu  Ramazan  ve  her  Ramazan"  aslında  bizlere  iyiliği  iyi  insan  olmayı  işaret 
buyuran  bir  konu.  Böyle  programları  icra  edilmesinde  elimizden  gelen  çaba 
ve  gayreti  halkımızın  desteği  ile  yapacağız.  Önümüzde  ki  hafta  idrak  edeceğimiz  Kadir  gecesini  ve 
akabinde  ulaşacağımız 
bayramımızı  hepimize  hayırlı  ve  mübarek  eylesin" 
dedi. 


Belediye  Yeni  ve  Doğu  mahallesinde 


iftar  yemeği  verdi 


Taşova  Belediyesinin 
bu  yıl  uygulamaya  koyduğu  yedi  mahallede  yedi  iftar  programları  devam  ediyor. 

Tepe  mahallesi  ve  Sa¬ 


nayi  mahallelerinde  gerçekleştirilen  mahalle  iftarları  Yeni  Mahalle  ve  Doğu 
Mahallesi  iftarları  takip  etti. 

Yeni  mahalle  iftarı 


Özkan  Ağış  İlkokulu  bahçesinde  düzenlenirken  Doğu  Mahallesi  iftarı  ise  Karanfil  sokakta  gerçekleştirildi. 

İftar  programımıza 


geldiğiniz  için  hepinize  çok 
teşekkür  ediyorum  diyen 
Belediye  Başkanı  Bayram 
Öztürk:  "Sizleri  kuracağımız  iftar  çadırlarına  getirmek  yerine  bizler  sîzlerin  ayağına  gelerek  birlikte  aynı  sofrada  Oruçlarımızı  açmak  istedik.  Göstermiş  olduğunuz  ilgiden 
dolayı  tekrar  teşekkür  ediyorum  bu  sizin  güzelliğinizde  muhabbetinizdir. 

Bizler  sizlerle  mümkün  olduğunca  sizlerle  beraber  olmaya  ayağına  gelmeye  dertlerinizi  dinlemeye  gayret  ediyoruz.  Yapacağımız  hizmetlerle  yapacağımız  sosyal  belediyecilikle  sizleri  en  güzel 
şekilde  Taşova'da  yaşatmayı  arzuluyoruz"  dedi. 


Biçerdöverler  ve  Anız  yakanlar  sıkı  takipte 


İlçemiz  genelinde 
Hububat  haşatı  başladı. 

İlçe  Gıda  Tarım  ve 
Hayvancılık  Müdürlüğü  ile 
Çevre  ve  Şehircilik  İl  Müdürlüğü  anonslarla  günü¬ 
birlik  vatandaşı  uyarırken, 
ekiplerle  biçerdöverleri  ve 
anız  yakanları  sıkı  takip 
altına  aldı. 

İlçe  Gıda  Tarım  ve 
Hayvancılık  Müdürlüğü, 
Tarım  teknikerleri,  Alpaslan  Uzun  ve  Ömür  Arduç'tan  oluşan  denetleme 
ekibi,  Belevi  ve  Ballıca 
köyleri  arazisinde  denetleme  yaparak  uyarılarda 
bulundu.  Biçer  döver  operatörleri  kısa  zamanda 
daha  geniş  alan  hasat 
ederek  daha  fazla  kazanç 
sağlama  amacı  ile  yüksekten  biçim  yapmaları  ve  hızlı  hareket  etmeleri  sonucunda  toprak  sathında  fazla  miktarda  bitki  sapları 


kalıyor.  Yüksek  anızdan 
dolayı  toprak  işlemesi  ve 
sapların  toprağa  gömülmesi  zorlaşıyor.  Bazı  çiftçiler  böcek  ve  diğer  zararlıları  yok  edip  hastalıkları  önleme  ve  verimi  artırma  gerekçesi  ile  anızlar 
yakılıyor.  Belediye  hoparlöründen  ve  diğer  duyuru 
araçlarından  anız  yakmanın  yanlış  olduğu  konusunda  biçerdöver  sahipleri 
uyarılıyor.  Ekipler,  Anız  yakanlara  dekar  başına 
38.71  kuruş  ceza  uygulanacağını,  orman  ve  sulak 
alanlara  bitişik  yerler  ile 
meskun  mahallerde  ise 
cezanın  5  kat  artırılacağını 
açıklayarak  çiftçinin  mağdur  olmaması  için  denetlemelerin  önemini  dile  getirdiler. 

İlçe  Gıda  Tarın  ve 
Hayvancılık  teknikeri  Alpaslan  Şahin;  "Biçerdöver 


olan  bütün  köylerde  kontrol  yapıyoruz.  Kontrol  esasında  biçim  yüksekliğinin  10  santimetre  olmasına  dikkat  etmelerini 
istiyoruz.  Biçim  namlularının  arasını  kontrol  edip, 
dane  kaybı  var  mı  diye  bakıyoruz.  Eğer  dane  kaybı 
varsa  uyarılarda  bulunuyoruz.  Yine  hataya  devam  ediyorsa  ikinci  ih- 


tarda  bağlıyoruz.  Biçim¬ 
den  sonra  anızlarımızın 
yakılmaması  lazım.  Cezai 
müeyyidesi  var.  Toprağa 
zararı  da  var.  Toprağın 
içerisindeki  tüm  canlılar 
ölüyor,  meskun  mahalle 
yakın  yerlerde  ve  ormanlık 
alanlara  anız  yakılırsa 
193.55  kuruş  dekar  başına 
cezası  vardır,  "dedi. 


Ziraat  Odası  hububat  selektör  hizmetine 

başladı 


(1 .  Sayfadan  devam) 

ile  donatılmıştır.  Güvendik 
yolu,  Torunlar  halı  saha 
karşısında  inşaa  ettiğimiz 
Selektör  binamız  önüne 


160  metrekare  üzeri  kapalı  alan  ilave  ettik.  Tesisimizde  selektörlü  tohumluklar  ilaçlı  olarak, 
paket  ve  çuvallama  ya¬ 


pabilen  sistemlere  sahiptir.  Kaliteli  ve  temiz  tohumluk  kullanımı  ile  çiftçilerimiz  daha  çok  kazanacak."  dedi.  Ayrıca  ilçe¬ 


mizde  Toprak  Mahsulleri 
Acenteliğinin  açılması  için 
çalışmaların  sürdüğünü 
dile  getirdi. 


ilçemizde  on  altı  yıldır 
başarı  ile  fırın  işletmeciliği 
yapan  Volkan  Pekşen  uzun 
uğraşlar  sonucu  dört  metre 
on  santimetrelik  pide  yaparak  daha  önce  3.85  metre  olan  uzun  pide  rekorunu  kırdı. 

Halaoğlu  Karadeniz  fırın 
personeli  olarak  dört  metre 
on  santimetrelik  pidemizi 
özel  pide  unundan  yaklaşık 
olarak  üç  saat  süren  çalışmanın  akabinde  pide  hamurumuzu  hazırladık.  Bu  özel 
pidemizi  dört  personelimizin 
bir  saatlik  çalışması  sonucu 
pide  hamuru  pide  şeklini 
alarak  pişirilmeye  hazır  hale 
geldi. 

Bu  pidemizi  on  hamurdan  uzun  uğraşlar  sonucu  pide  şeklini  verip  üzerini  hazırlayıp  bu  pideyi  pişirmek 
için  özel  hazırlattığımız  çok 
amaçlı  pasa  tahtası  ile  fırına 


verdik. 

Yaklaşık  yirmi  dakika 
bekledikten  sonra  pidemiz 
pişerek  hazır  hale  geldi. 

Pekşen  "İlçemizde  geçtiğimiz  hafta  başka  bir  fırıncı 
arkadaşımız  üç  metrelik  bir 
pide  yaptı  bizde  hem  bu 
pidenin  daha  büyüğünü  hem 
de  aramızda  tatlı  bir  rekabet 
olması  için  arkadaşlarımızla 
dört  metre  on  santimetrelik 
pide  yaptık. 

Bu  dört  metre  on  santim 
uzunluğunda  ki  pidemize 
müşteri  çıkması  halinde  yirmi  TL  den  satışa  sunduk. 

Bu  pidenin  hazırlanmasında  büyük  emek  veren  personelimize  de  teşekkür  ediyor  ellerine  sağlık  diyor  bizim  yaptığımız  pidenin  daha 
büyüğünü  yapan  olursa  biz 
daha  büyüğünü  yapmaya  hazırız"  dedi. 


Ramazan'ı  Uğurlarken 


(1 .  Sayfodan  devam) 

Ramazanda  akşamcıların  da  ayrı  bir  yeri  vardır. 
Ramazan  boyunca  orucunu  tutan,  rakıdan  uzak  duran 
dinlenik  akşamcıların  bayramı  kutlamaları  farklıymış. Bir 
dergiden  okumuştum.  Akşamcıların  bayram  kutlamasına 
"Arife  sefası"  denirmiş. 

Hem  dinine  bağlı  bir  müslüman,  hem  de  adabı  ile  içen 
bir  rakıcı  olan  Ömer  Rıza  Doğrul,  akşamcıların  arife  günü 
alışverişe  çıkıp  damak  tadına  uygun  mezeler  alıp  rakı 
sofrasına  hazırlanma  durumuna  arife  sefası  adını  vermiş... 

Akşamcılar  Fuzuli’nin  mısralarında  söylediği  gibi  bir 
inanç  ve  ruh  hali  içinde  oruçlarını  tamamlarlarmış. 

Ramazan  ayı  gerek  açıla  cennet  kapusu 

Ne  reva  kim  olan  meyhane  kapusu  bağlu... 

Ramazan  bitiminde  bu  abuk  sabuk  içki  yazısı  da  nerden 
çıktı  diye  düşünenlere  "abuk  sabuk"unda  bu  kültürden 
geldiğini  hatırlatmak  isteriz. 

Akşam  çok  içip  de  sabah  başı  ağrıyanın  ağrıyı  gidermek 
için  çivi  çiviyi  söker  hesabı  aldığı  bir  kadeh  içkiye  "sabuh", 
akşam  içilen  içkiye  de  "abuh"  denirmiş.  Zamanımızda 
kullandığımız  "abuk  sabuk"  deyimi  buradan  gelmektedir. 
Gece  gündüz  içen  birinin  işi  gibi  olumsuzluk  ifade  eden  bir 
deyiştir. 

Bayramlar  sevinç  günleri  olduğu  kadar  hüzün 
günleridir  de...  Kabir  ziyaretleri,  kaybettiklerimiz  bu 
sevinçli  günlerde  bir  burukluk  verir  yüreklerimize.  İşte 
böyle  bir  bayram  gününde  içkiden  uzak  durup,  otuz  gün 
orucunu  tutan  ama  ramazanın  bitiminde  arife  sefasını 
ihmal  etmeyen  rahmetli  babamı  hatırladım. 

Çok  karamsar  mıyım  bilmiyorum  ama  artık  ne  büyük  ne 
küçük,  ne  akraba  ne  hısım,  ne  komşu  ne  hürmet,  ne 
merhamet,  ne  şefkat,  ne  haysiyet,  ne  feragat  ne  sevgi  ne 
de  saygının  yaşanmadığı  günümüz  dünyasında  bu 
saydıklarımın  hepsinin  yerini  alan  paranın  geçerli  olduğu 
bu  hayatta,  günahkârları  gördükçe  zararları  kendilerine 
olan  akşamcılar  bana  daha  masum  ve  sevimli 
görünüyorlar. 

Günümüz  dünyasını  gönüller  sultanı  Mevlana  ne  güzel 
anlatmış.  Başka  söze  hacet  var  mı; 

"Her  günah  içki  gibi  sarhoşluk  verseydi  kimseyi  ayık 
göremezdin" 

Ve  Koca  Ragıp  Paşa  konu  üzerindeki  toplumsal 
mutabakatı  şöyle  bağlıyor: 

Harabatı  görenler  her  biri  bir  haletin  söyler 

Safasın  nakl  eder  rindan  zahid  sıkletin  söyler. 

Şu  demeye  geliyor  (Meyhaneyi  görenler  her  biri  bir 
halini  söyler,  dünyaya  boşvermişler  onun  gönül  açıcılığını, 
sofu  çekilmezliğini  söyler) 

İslamın  zamana  dizilmiş  incisi  ramazanı  uğurlarken 
okuyucularımızın  bayramını  en  içten  duygularla 
kutluyoruz. 
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Merzifon  Süper  Lig’de 


Kaymakam  Kudret 


Hentbol  Erkekler  2016  sezonunda  Mer- 
süper  liginde  2015-  zifon  Belediye  spor 


Kayseri  Rainbovv  yerine  mücadelece  edecek. 

2013-2014  sezonunda  Hentbol  Erkekler  1.  Ligi  Play-off  Final 
Grubu  müsabakaların¬ 
da  Selçuklu  Belediyesi'ni  yenen  Rainbovv 
Kayserispor  ile  Göztepe'yi  mağlup  eden  Taşova  YİBO  ile  süper  lige  yükselmişti. 

Kayseri  Rainbovv 
geçtiğimiz  sezonda  başarılı  maçlar  çıkartarak 
sezonu  tamamlamış  ve 


Spor  Toto  Türkiye  kupasında  Beşiktaş  Mogaz  ile  final  oynamalarına  rağmen  hentboldan  çekilme  kararı  alarak  tüm  haklarım  Merzifon  Belediye  Spor'a 
devretti. 

Hentbol  Erkekler 
Süper  liginde  Amasya'yı  Taşova  Yibo  ve 
Merzifon  Belediye  Spor 
temsil  edecek.  Biz  de 
Merzifon  Belediye  Spor'a  süper  lige  hoş 
geldin  diyoruz. 


40.  Yıl  Bayramlaşma  ve 


Pilav  Günü’ne  davet 


1975-1976  eğitim 
ve  öğretim  döneminde 
hizmete  açılan  İmam- 
Hatip  lisesi,  40.  yılını 
bir  etkinlikle  kutlayacak. 

Taşova  İmam  Hatip  Lisesi  Mezunları  ve 
Mensupları  Derneği 
Başkanı  Hüseyin  Aytaş,  bir  davet  mesajı 
yyınladı. 

"Değerli  mezun  ve 
mensuplarımız,  Ramazan  Bayramının  3.  Günü  19  Temmuz  2015 


saat  11.00'de  Okulumuz  Taşova  Anadolu 
İmam  Hatip  Lisesi'nde 
"40.  Yıl  Bayramlaşma 
ve  Pilav  Günü"  etkinliğimiz  olacaktır. 

Taşova  İmam  Hatip  Lisesi'nde  veya  Ortaokulunda  okumuş, 
mezun  olmuş  ya  da  ara 
sınıflardan  ayrılmış 
tüm  kardeşlerimiz  ile 
okulumuzda  görev 
yapmış  yönetici,  öğretmen  ve  personel 
kardeşlerimiz  davet¬ 


lidir.  Vuslat  Günümüze  bek- 

Hepinizi  bu  güzel  liyoruz". 


İstanbul  Ucuzluk  Pazarı 


Ucuzluk  sloganıyla  kapılarını  Taşovalılara  açan  "İstanbul  Ucuzluk  Pazarı"  Pazarcılar  caddesi  Ocak  pide 
karşısına  taşındı. 

İki  katlı  mağaza¬ 
da  A'dan  Z'ye  her  çeşit 


ürün  bulunuyor.  Ev  gereçlerinin  satıldığı  ve 
fiyatların  yarı  yarıya  olduğu  İstanbu  I  Ucuzluk 
Pazarı  özel  bin  bir  çeşit 
ürünleriyle  hizmet  veriyor.  İki  katlı  mağazada  Taşova  halkın 


bütçesine  uyacak  şekilde  çeşitli  ürünler  satılacağını  açıklayan  İş 
yeri  sahibi  İsmail  Ergin;  "1  TL'den  başlayan  satışlarımız  ile  halkımızın  ihtiyaçlarına 
cevap  vermeye  çalışıyoruz.  "  dedi 

İş  yeri  sahibi  İsmail  Ergin;  Ürünün  kalitesinin  ve  fiyatının  yanında  verilen  satış  hizmetinde  müşteri  memnuniyetinin  esas  olduğunu,  kaliteli  ürünün 
uygun  fiyata,  güler 
yüzlü  satış  hizmeti  eşliğinde  sunulduğunu 
vurgulayarak,  markalı 
ve  kaliteli  ürünleri  uy- 


taşındı 

gun  fiyata  satıldığı  mağazada  fiyatların  çok 
uygun  olduğuna  dikkat 
çekiyor. 

İlçemizde  büyük 
bir  eksikliği  tamamlayan  İstanbul  Ucuzluk 
Pazarı'nda;  Ev  ve  mutfak  ürünlerinin  her  çeşidi,  elektrik  malzemeleri,  oyuncaklar  mutfak 
araç  ve  gereçleri,  hamur  işi  yapmak  için  araçlar,  kırtasiye  malzemeleri,  çocuk  oyuncakları,  duvar  saatleri 
gibi  ürünlerin  yanında 
binlerce  çeşit  geniş  ürün  yelpazesi  ile  yeni 
mağazasında  hizmet 
veriyor. 


Altındağ’da  çifte  bayram 


Altın  Site  konut 
satışlarında  son  fırsat, 
Altındağ  ALG  konut  projesinin  son  aşama¬ 


sına  geldi. 

Tepe  Mahallede 
başlattığı  dev  konut 
inşaatını  tamamladı. 


Ramazan  bayramını  bir 
fırsat  gelin  görün  konut  sahibi  olun,  çifte 
bayram  yapın. 

Altın  Site;  143 
metrekare,  3+1  olup,  5 
odalı,  asansör  sistemli, 
diş  ısı  yalıtımlı,  kalorifer  pis  ve  temiz  su  tesisatı  Alman  malı  VES- 
PO  markalı  dairelerini 
bir  günde  tapu  teslimi 
yapıyor.  Altın  Sitede 
85  Bin  TL  ile  105  Bin  TL 
arası  tercihlidir.  Daireler,  krediye  uygun, 
doğalgaza  uygun  hatlar  çekilmiş,  siz  sadece 


abone  olacaksınız.  Çok 
cazip  fiyatlar  ve  şartlarla  satışa  sunulan  Altın  Site  konutlarının  tamamına  yakını  alıcılarını  buldu.  Altın  Site  de 
konut  sahipleri,  temiz 
havası  ile  huzurlu  bir 
ortamda  yaşıyorlar. 

Altın  Site'de  çok 
az  sayıda  kalan  konutlardan  almak  için  RA¬ 
MAZAN  BAYRAMI  tam 
bir  fırsat  gelin  görün 
karar  verin,  konut  sahibi  olun,  çifte  bayram 
yapın. 


Ramazan  Bayramınızı  en  içten 
dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile 
olmasını  dileriz. 

TEMİZLER 

Pide&  Pizza  ve  Lahmacun  Salonu 
Mahmut  Temiz 

Tel:  0535  464  14  12  -0358  312  09  11 


Ramazan  Bayramınızı  en  içten 
dileklerimizle  kutlar,  hayırlara  vesile 
olmasını  dileriz. 

Lüks 

AMASYA  İTİMAT 
Tel:  0358-312  12  21 
e-bilet:  www.amasyaitimat.com 


Kurnaz  Andıran 
köyünü  ziyaret  etti 


İlçemiz  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz,  7 
Temmuz  2015  Salı  günü  ilçemize  bağlı  Andıran  köyünde  bulunan 
domates  seralarında 
incelemelerde  bulunarak  akşam  iftar  yemeğine  katıldı. 

Seralar  hakkında 
köy  muhtarı  İlhan  Önder'den  seralar  hakkında  bilgiler  alan  Kaymakam  Kurnaz  "Köy 
halkının  daha  bilinçli 
ve  verimli  tarım  yapabilmesi  için;  organize 
sera  bölgesi  kurulması 
maksadı  ile  Kaymakamlığımız  SYDV  tarafından  2008  yılında  bir 
adeti  850  metrekare 
ölçülerde  olan,  ilk  etapta  24  adet  ve  daha 
sonra  İlçe  Tarım  Müdürlüğü  tarafından  3  a- 


det  ve  inşaatı  devam  eden  3  adet  sera  olmak 
üzere  toplam  30  adet 
sera  yapılmıştır. 

Yapılan  bu  seraların  bir  tanesinden 
bakımı  iyi  yapılmak  sureti  ile  yıllık  ortalama 
10-15  ton  civarında 
domates  hasadı  yapılabildiğini,  toplamda 
ise  tüm  seralardan  ortalama  yıllık  400  ton 
civarında  domates  üretilmektedir.  Üretilen 


bu  domatesler  Karadeniz,  Doğu  Anadolu 
ve  İç  Anadolu  Bölgelerine  ihraç  edilmektedir. 

Köy  halkımızın 
daha  iyi  tarım  yapabilmeleri  için  desteğimiz 
devam  edecektir"  dedi. 

Kaymakam  Kurnaz  ve  beraberindeki 
heyet  Andıran  köyünde  düzenlenen  iftar  programına  katıldı 


Mehmet  Sarı  bu  gün 
ilçemizde  iftar  veriyor 


İstanbul'da  turizm  sektöründe  faaliyet  gösteren  hayırsever  iş  adamı  MS  Şirketler  Gurubu  Yönetim 
Kurulu  Başkanı  Mehmet  Sarı,  2010  yılında 
Uluköy  ve  ilçe  merkezinde  başlattığı  ve  geleneksel  hale  getirdiği 
iftar  davetlerini  sürdürüyor. 

13  Temmuz  2015 
Pazartesi  günü  doğum 
yeri  olan  Uluköy  köyünde  bir  iftar  yemeği 
veren  Mehmet  Sarı,  14 


Temmuz  Salı  günü  (bu 
gün)  ilçe  merkezinde 
eski  buğday  pazarında, 


15  Temmuz  Çarşamba 
günü  ise  Amasya'da  iftar  yemeği  tertipliyor. 


14  00  00  a  00  4  00  M  00  00 

Sanların  uzuntulu  ğunu 


İlçemiz  Yaylasaray  köyü  eski  muhtarlarından,  eski  mini- 


büsçü  esnafı  Ahmet 
Sarı  (79)  hayatını  kaybetti. 

Bir  süredir  rahatsızlığı  nedeniyle  tedavi 
görmekte  olan  merhum  Ahmet  Sarı  ikindi 
namazına  müteakip  kılınan  cenaze  namazı 


sonrası  Yaylasaray 
(Tasna)  köy  kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab- 
ı  Allahtan  rahmet, 
kederli  ailesine  ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


Çakırsu  Köyü  18  Temmuz’da 


İlçemiz  köylerin¬ 
den  Çakırsu  (Yonnus) 
Yemişen  Yaylası  şenliği  aralıksız  olarak  bu 
yıl  14.  kez  gerçekleştirilecek. 

Bayramın  2.  günü 
olan  18  Temmuz  Cumartesi  Yemişen  yaylasında  Aşık  Nuri  Yücel,  davul-  zurna  ekibi 
ve  çeşitli  etkinliklerle 
yaylayı  şenlendirecek. 

Çakırsulular,  bu 
mutlu  günlerinde  de 
meşhur  Yemişen  Yaylası'na  tüm  Taşova  halkını  davet  ediyor. 


Ycmişcn’dc 
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